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Eens was ik gelukkig, heel dicht aan jou zij. 
Ik hield veel van jou en jij hield ook van mij. 
We deelden veel samen, veel lief maar ook leed. 
Ik zou je kunnen vragen of jij dat nog wel weet. 
 
Toen kwam er in ons leven een hopeloze tijd. 
‘K kon jou geen liefde geven, we raakten elkaar kwijt. 
Jij kwam niet thuis meer eten, sliep bij een andere vrouw. 
Ik smeekte je om het niet te doen, jij toonde geen berouw. 
  
Je gaf me je foto, hier heb je ‘m weer. 
We waren gelukkig, maar ‘k wil je niet meer. 
Je hebt me bedrogen als een argeloos kind, 
Maar m’n ogen zijn nu open, ik ben niet langer blind.  
 
Oh, praat me niet van liefde, van vriendschap en van trouw, 
Want al die mooie woorden, die passen niet bij jou. 
‘k Heb zo van jou gehouden, dat is nu verleden tijd. 
Jij was mijn liefde toch niet waard, misschien krijg je ooit spijt. 
 
Jij was mijn liefde toch niet waard, misschien krijg je ooit spijt! 
 


